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V E R A N T W O O R D E L I J K E  U I T G E V E R :  

Clara De Bakker 
Lotte Coreynen

Er is sprake van vijf 
voortvluchtige klaskabouters. 
Ontsnapt uit de kleuterklassen 
op Rinkrank. Help jij mee te 
zoeken? Vermoedelijk 
verstoppen zij zich ergens in 
dit Rinkkrantje.R
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Beste lezers, 

We zijn alweer door de eerste maand van 2025 heen en het is een mooi 

moment om stil te staan bij wat we samen hebben bereikt en wat er nog 

komen gaat. 

We zijn de maand januari gestart met koude, donkere fietstochtjes naar 

school; gelukkig konden we op school aangekomen, genieten van de 

gezellige lichtjes die onze school ’s morgens bleven verlichten. Maandag 

vieren we Lichtmis op school en zullen de kerstlichtjes opgeborgen 

worden; hiermee sluiten we de kersttijd helemaal af. Het is de poort 

naar de lente: we vieren het licht dat langzaam terug aan sterkte wint, 

de dagen worden weer merkbaar langer. Naast de winterliederen klinken 

ook de pannenkoeken liederen door de gangen waardoor iedereen al 

uitkijkt naar deze feestelijke dag.  

Maar nu is het eerst tijd om te genieten van het weekend, om je even in 

de zetel te zetten met een tasje thee of koffie en je te laten verrassen 

door o.a. de peuterpraat uit de klas van juf Gwen, de mooie tekeningen 

en schilderijen die gemaakt werden, een boeiend artikel van juf Ellen 

over vormtekenen in de tweede klas. 

  

  

Veel leesplezier 

Lotte en Clara
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Elk kind begint op een bepaald moment in zijn ontwikkeling te tekenen. 

Eerst zijn dat krabbels vanuit de schouder, enkele maanden later vanuit 

de elleboog en weer een tijd later vanuit de pols. Dan is het moment 

aangebroken waarop het kind voor het eerst een gesloten kromme 

tekent en dan kan het 'tekenen' beginnen. Op school wordt het tekenen 

verder ontwikkelt door het vrije tekenen en in de lagere school komt er 

ook het vormtekenen bij.  

  

Uit het vormtekenen ontstaat in de eerste klas het verbonden schrift. 

Later wordt hier ook het vak meetkunde aan verbonden. Vormtekenen 

ondersteunt sterk het gevoelsleven, de cognitieve ontwikkeling en de 

wilskracht.  

  

In de tweede klas komen er voornamelijk symmetrie- en 

spiegeloefeningen aan bod. Voor de leeftijd van 6 jaar hanteert een kind 

beide handen en voeten doorgaans evenwaardig. De bewegingen zijn 

elkaars spiegelbeeld. Er is dan nog geen besef van links en rechts. Vanaf 

6 jaar ontwikkelt zich er een samenwerking tussen beide handen met 

een voorkeurshand (= de lateralisatiefase).  De symmetrie- en 

spiegeloefeningen ondersteunen de voorkeurshand, maar helpen 

kinderen ook oefenen met evenwicht. Links en recht en boven en onder 

moeten gelijkwaardig zijn, ondanks de eigen voorkeur voor links of

Vormtekenen 
in de tweede klas 
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rechts. Dit vraagt veel controle op motorisch vlak, maar ook van de 

ogen. Daarnaast leren de kinderen hun werk ook kritisch beoordelen.  

  

De kinderen maken met de vormtekeningen ook kennis met 

verschillende meetkundige begrippen zoals een symmetrielijn, 

symmetrie-as, het spiegelbeeld, een driehoek, een vierhoek, een 

cirkel, ...  

  

Een vormtekenles start doorgaans met het bekijken en bespreken van 

een figuur op bord. Op het bord wordt steeds de linker- of rechterhelft 

weergegeven. De kinderen bespreken de lijnvorming en testen deze uit. 

Dit doen we op verschillende manieren: met stoepkrijt op de 

speelplaats, in de zandbak, op elkaars rug, op een krijtbordje, met de 

vingers in de lucht of op de tafel, met schetspotlood op kladpapier, … 

Wanneer iedereen de lijnvoering en vorming wat onder de knie heeft, 

gaan de kinderen aan de slag in hun vormtekenschrift. Eerst heel 

zachtjes en wanneer de vorm er goed opstaat, werken ze deze stevig uit 

met wasco’s of kleurpotloden.  
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juf Ellen 

 

Enkele voorbeelden van onze klas
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Rosalie en Harper vertellen... 

Het was fijn om iedereen om ons heen herinneringen te zien ophalen. 

Hoe iedereen na al die jaren is veranderd! En je ziet hoe iedereen leuke 

dingen heeft beleefd: de een verkleedt zich als aardbei, de andere 

knuffelt met een hond of skiën de berg af. Heerlijk! 

  

Een samenvatting over de periode van Ferre en Vidar 

We moesten een tijdlijn maken met van elk levensjaar een foto. Zo 

hebben we ook in de geschiedenis van Kalmthout mogen kijken. We 

voerden gesprekken over onze gebeurtenissen van vroeger en over 

elkaars littekens. We mochten onze geboortekaartjes mee naar school 

nemen om aan elkaar te tonen. Zo, dat was het ongeveer!  

  

Lou en Eva-Luna vertellen wat hen het meest in bijgebleven 

We hebben geleerd over het familiewapenschild, de schoolstrijd en de 

geschiedenis van ‘Calmetholt’: Kalmthout. Over de paters die de 

moerassen drooglegde en de boerderijen die werden gebouwd. 

Vroeger moesten ze wandelen en waren er geen auto’s. En even later 

werd het boerendorpje Kalmthout genoemd.  

Over de schoolstrijd met Rosa 

In de 17de eeuw werd Nicolaas Smeyers onderwijzer in een schooltje

Geschiedenis 
	 	 	 door de ogen van  
	 onze vierdeklassers
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waarin een markt staat. Er was 1 houten stoel en een soort bord. 

Smeyers was heel geliefd bij de kinderen en ouders. De kinderen 

moesten soms 15 km lopen naar school! Ze namen ook turf mee voor de 

kachel. Wat moest hij de kinderen leren? Gebeden voor de kerk, 

catechismus, sierlijk schrijven, lezen, rekenen en “goede manieren”. 

Smeyers leerde meer dan moest: ze leerden Frans!  

  

Weetje over het station van Heide van Morris en Elias 

Het station van Heide werd gebouwd in 1911. Daarvoor dezen eerst 

enkele treinwagons dienst als station. 

  

Weetjes van Blanche en Babette 

• De eerste spoorlijn werd in de 19de eeuw aangelegd.  

• Kalmthout heeft vijf wijken: Centrum, Heuvel, Heide, Achterbroek en 

Nieuwmoer.  

• Kalmthout telt ongeveer 18.000 bewonders.  

• Het wapenschild van Kalmthout bestaat uit een rood schild, twee 

torens en een staf.  

• Vroeger bestond er maar één school met maar één meester.  

Ebe, Mila en Lauren vertellen wat ze leuk vonden 

Wij vonden het leuk om terug in de tijd te gaan kijken en om onze 

levenslijn te maken. Het was ook leuk om te zien hoe Kalmthout er 

vroeger uitzag, en dus ook de oude pastorij. We vonden het ook 

leuk om efkes zot te doen en foto’s uit te knippen en te plakken, 

en zo hebben we een mooie levenslijn gemaakt.  

  

Dit schilderij komt uit de 18de eeuw, het bevind zich in één van 

de vele kamers van de pastorij. Wij vonden het fantastisch om 

samen te werken, wij heten ‘de geschiedenismaatjes’!
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Roan en Merin vertellen over hoe ze de periode ervaren hebben 

Geschiedenis is iets waar je veel van kan leren. Het gaat over je naam, je 

stamboom en van het leven. Je tekent en leest veel over hoe Kalmthout 

vroeger was. Zo heeft Kalmthout bijvoorbeeld 5 wijken en leerden we 

dat er ongeveer 18.000 inwoners zijn. We hebben ook een levenslijn 

gemaakt; iedereen leeft zijn eigen leven en leert over zijn geboorte! 

  

Weetjes van Sep en Aaron 

• De vroegere naam van Kalmthout was Calmetholt en die naam kwam 

uit Italië.  

• Het oudste gebouw in Kalmthout is de pastorij, waar nu de 

muziekschool is.  

Wat vonden Bernhard en Edin van de periode?  

De geschiedenisperiode was heel leuk, supercool en heel leerrijk! We 

konden heel veel uit leren over de geschiedenis van CALMETHOLT en 

de pastorij. 

  

En speciaal voor wie wel wat meer wil weten: het straffe verhaal van 

de Kalmthoutse Schoolstrijd!  

Vroeger stond het schooltje waar nu de markt is. Dicht bij de St-

Jacobskapel. De school was een laag gebouw, met een lemen vloer. Er 

hing niks aan de muren. De vensters waren klein, en waren afgedekt met 

geolied papier. De houten banken stonden dicht opeen. Er was 1 

houten stoel en een soort bord. Als verwarming was er een haard waarin 

turf werd gestookt. De kinderen brachten die turf mee. 

In 1587 was er al een school waar de pastoor lesgaf. In 1650 werd 

Nicolaas Smeyers er onderwijzer, hij was heel bekwaam en geliefd bij 

ouders en kinderen.



15

Wat moest hij de kinderen leren? 

Gebeden voor de kerk, catechismus, sierlijk schrijven, lezen, rekenen en 

“goede manieren”. De kinderen zaten het grootste deel van de dag in 

de school en in de kerk. Meester Smeyers leerde meer dan moest: ze 

leerden er ook Frans. 

Lesschema  

·      Lente en zomer: les van 6u tot 11u en ’s namiddags tot 18u  

·      Herfst en winter: les van 7u tot 11u en ’s namiddags tot 16h  

·      1 dag per week: vrij  

·      alle dagen ’s avonds naar de kapel om er ‘het lof’ te zingen 

Meester Smeyers kreeg leerlingen uit: Kalmthout, Achterbroek, Putte, 

Kapellen, Antwerpen, Roosendaal, Bergen-op-Zoom,… Die kinderen 

verbleven bij mensen in het dorp. Hij verdiende toen 250 fr per jaar. Hij 

had recht op: 12 tonnen turf, 300 mutsaards (takkenbossen), en moest 

geen taks betalen op 3 tonnen bier. Meester Smeyers moest 3x per dag 

meer dan 1km wandelen om de klok in de kerk te komen luiden. 

In 1655 werd de school daarom overgebracht naar het gebouw naast de 

kerk. Smeyers werd ontslagen want hij had de verhuis tegengehouden: 

hij wilde in zijn oude schooltje blijven lesgeven. De Kalmthoutenaren 

gaven hem gelijk en wilden het nieuwe schoolgebouw met buskruit 

laten ontploffen! Maar dat mislukte… 

Smeyers werd opgesloten, en er kwam een nieuwe leraar. Veel ouders 

hielden hun kinderen nu thuis. Vanaf dat meester Smeyers weer vrijkwam 

begon hij privélessen te geven. Hij werd in 1657 weer aangenomen en 

gaf vanaf dan les in de nieuwe school, het gebouw dat nu het 

gemeentehuis is.
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Cami, P1

Dante, P1

Floris, P2
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Korneel, P2

Maurice, K1

Florian, K1
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June, K2

Cézanne, L1

Mauro, K2
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Stella, L1

Runnar, L2

Henua, L2
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Finn, L3

Oscar, L3
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Merin, L4

Vidar, L4
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Kobe, L5

Odette, L5
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Marilou, L6

Luna, L6
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Tillie vertelt in de klas dat haar mama een baby in de buik heeft. De 

baby zal komen als ze jarig is. En wij mogen allemaal naar het feest 

komen! 

Plots antwoord er een ander peutertje: is dat dan ook een Jezus? 

Juf vertelt het verhaal van Jozef en Maria. ‘Het begint met: Jozef is een 

timmerman die mooie tafels en stoelen kan maken...’ Waarop er plots 

geantwoord wordt: “mijn papa is ook een Jozef!”  

En dat klopt, 2 papa’s in onze klas zijn ook Jozef, euh, timmeman 😉  

Voor we onze schoenen en jassen gaan aandoen, doen we eerst de 

pantoffels uit. We doen ze aan onze handen en zingen een lied. Deze 

week hoorde ik echter een speciale versie van dit lied: 

‘klappen in de pantoffels, blij blij blij, op het boze bolletjes, allebei. Zo 

varen de scheetjes voorbij, zo varen de scheetjes voorbij’ 

Jufke Marjan komt 1 dagje in de week in onze klas. De kinderen 

vertellen dan aan de ouders dat jufke Gwen gaat poetsen en 

boodschappen doen. En ook een beetje uitrusten. 

Op het einde van de kerstvakantie had jufke Marjan pech. Ze blijft 

enkele weken thuis om te herstellen. In de klas vertelt Remus: ‘jufke 

Marjan haar voet is in de chips’.

Peuterpraat 
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Onze peuters hebben de lekkerste brooddozen bij! Om jullie een idee 

te geven: 

• sammali 

• dunne worst 

• meisje kaas 

• sandliches 

• kokommer 

• maatjes (ipv tomaatjes) 

• aambeien (het zag er wel uit als aardbeien) 

• koekjespasta 

• choco 

• verschillende soorten ‘vleesje’ (van hespenworst, tot frikadellenkoek, 

maar onder vleesje valt ook vegetarisch broodbeleg) 

• nootjes/bootjes/mootjes… 

jufke Gwen 
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Logan en Loanne (L2) maakten een sneeuwgezicht
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Dank u voor de bloemen!
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